
Hoe kijken jongeren naar ouderen, en hoe kijken 
ouderen naar de jongeren? 

 

Kunnen we van elkaar leren,  
kunnen we samen genieten,  
kunnen we samen activiteiten ondernemen,  
kunnen we elkaar helpen…… 
Kunnen we elkaar waarderen en inspireren…. 

Ouderen kunnen zoveel dingen doen,  
er zijn zoveel dingen die zij nog kunnen en willen doen.  
Zolang er groei is en men wil leren, doet leeftijd er niet toe. 
” Een heel mooi en inspirerend uitgangspunt, en ook een erg mooie gedachte”. 

En daar willen we wat mee in Reek. 
De ouderen en de jongeren verbinden 

We hebben een enthousiaste groep mensen gevonden die dit met ons willen 
opzetten. Het thema waar we mee gaan starten zijn de jaargetijden. 

Ieder jaargetijde willen we een activiteit gaan organiseren voor de ouderen en 
jongeren tezamen. Hiervoor hebben we samenwerking gezocht met basisschool de 
Kreek’l. 

In de loop van de komende seizoenen hoort u van ons. 
We starten in de herfst. 
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