
Contactavond met nieuwe Nederlanders in Reek                                                                           

       UITNODIGING 
 
Graag nodigen wij alle belangstellenden van Reek uit om op 
 
2 oktober 2019 om 19.30 uur in De Babbelaer  
 
de anderstalige statushouders te ontmoeten, die sinds enkele jaren in Reek 
wonen. 
  
Wij willen graag nader met hen kennis maken: 
Wie zijn zij? Hoe is hun cultuur? Wat zijn hun ervaringen in Nederland / Reek? 
Waar lopen zij en wij tegenaan? Wat kunnen zij en wij voor elkaar betekenen? 
  
Christa Langens van Vluchtelingenwerk Landerd zal een korte inleiding geven over 
de organisatie en over haar taken binnen het vluchtelingenwerk, waarna enkele 
Reekse nieuwkomers vertellen over hun ervaringen hier in Nederland / Reek.  
 
Door een andere cultuur, een grote taalbarriëre, ervaringen opgedaan in eigen 
land of op weg hierheen, enz., is het vaak erg moeilijk om contacten te leggen. 
Zij kunnen daarom best een steuntje in de rug gebruiken.  
De Zorg Coöperatie Reek wil voor hen graag iets betekenen. 
 
Deze avond wordt er koffie en thee geserveerd met daarbij wat lekkers uit het 
land van herkomst, gebakken door onze speciale gasten. 
 
Kom kennismaken, zodat deze nieuwe Nederlanders zich in Reek veilig, vertrouwd 
en thuis voelen!  
 
 
Zorg Coöperatie Reek 


